
Ervaringen 

“EngelenTafel is voor mij het kerstgevoel. Zonder oordeel kun je je verhaal delen, 
genieten van elkaar en van het kerstdiner. Dat brengt zoveel vreugde. Het meest 
geraakt ben ik door wat in mijn hart is achtergebleven: zoveel dankbaarheid. Dat 
maakt de EngelenTafel zo bijzonder.” Magda Verweij, gastvrouw

“Het idee van de EngelenTafel vind ik geweldig. Nu ben ik op 1e kerstdag niet alleen. 
De ontmoeting met anderen en samen eten vind ik heel prettig. Ga op deze weg 
door, ook anderen zullen dit principe mooi vinden. Prachtige ervaring dit samenzijn.” 
Gerard, gast aan tafel

“ Heerlijk gegeten, heel gastvrij, geen verplichtingen, gemêleerd gezelschap, 
ongedwongen sfeer, leuk cadeautje. Dankjewel.” 
Gert, gast aan tafel

“Ik ben zo geraakt vanavond. Voor het eerst in jaren kreeg ik spontaan een 
compliment en er werd naar me geluisterd. Dankjewel” 
Angelique, gast aan tafel

“Alles overtrof onze verwachtingen: het werd een prachtige avond met mooie 
verhalen, ontroerende openheid en dankbaarheid. Onvergetelijk voor ons en onze 
gasten. Sindsdien doen we dit ieder jaar. Een tafel vol ‘Kerst Engelen’. Mijn hart vult 
zich iedere keer met zoveel dankbaarheid en na al die jaren ook overtuiging; dit gun 
ik zo veel meer mensen!”  
Jeannette Saatrube, initiatiefnemer EngelenTafel


